
 

Hoofdstuk 1: Rotterdam, een stad voor iedereen 
 
Rotterdam is een stad van kansen. Helaas hebben niet alle Rotterdammers dezelfde kansen 
op werk, op een huis of op een stad waarin ze zich makkelijk kunnen verplaatsen. Dit kan 
komen door hun afkomst, maar bijvoorbeeld ook door hun leeftijd, hun inkomen of omdat ze 
in een rolstoel zitten. 
 
Er zijn veel voorbeelden die laten zien dat niet iedereen dezelfde kansen heeft in Rotterdam. 
Bijvoorbeeld de racistische Rotterdamwet, de verplichte sloop van sociale huurwoningen in 
de Tweebosbuurt, Bloemhof of Hillesluis. Maar ook het groeiende geweld tegen LHBTQIA+-
personen, de groeiende groep daklozen, en de manier waarop we vluchtelingen welkom 
heten in Rotterdam.  
 
De Rotterdamse bevolking bestaat voor meer dan de helft uit mensen van kleur en zwarte 
mensen. We zijn een stad van nieuwkomers en mensen die om verschillende redenen hun 
weg naar hier gevonden hebben. Iedereen verdient het om in Rotterdam een veilig thuis te 
vinden; een thuis waar iedereen gelijkwaardig is. 
 
En dit is precies waar in Rotterdam nog veel voor gestreden moet worden. Racisme en 
discriminatie zitten diep in onze samenleving en organisaties, en veel inwoners maken dit 
dagelijks mee. Dit moet veranderen! Dit zijn onze plannen: 
 

• Een wethouder die strijdt tegen racisme en discriminatie.     
• Een verbod op Zwarte Piet op straat en in alle openbare gebouwen.  
• Meer geld voor Rotterdamse organisaties die toevoegen aan kennis over kolonialisme en 

slavernij. 
• Een monument voor de Molukse bevolking van Rotterdam in het Lloydkwartier. 
• Het Meldpunt Discriminatie bekender maken en het makkelijker maken om een melding te 

doen. Ook moeten alle meldingen serieus genomen worden. 
• Een Regenbooghuis waar LHBTQIA+’ers terecht kunnen voor informatie, steun en hulp. 
• Een veilige plek voor de meest kwetsbare LHBTQIA+’ers zonder papieren.  
• Vluchtelingen welkom heten in Rotterdam, we zetten ons in voor zowel noodopvang als 

lange termijn wonen. 
• De racistische Rotterdamwet wordt niet meer toegepast. Wonen is een recht! Mensen 

met een laag inkomen verbieden om in betaalbare wijken te wonen moet stoppen. 
• De inkomensgrens verlagen voor sociale huurwoningen. 
• De woonplicht uitbreiden naar alle wijken van Rotterdam, zo houden we beleggers en 

huisjesmelkers uit de wijk. 
• Woningen bouwen! Daarvan moet op z’n minst de helft sociale huurwoningen zijn.  
• Rotterdam Airport sluiten. In plaats van vervuiling willen we een stadspark en sociale 

woningen in het noorden van de stad. 
• Roma, Sinti en woonwagenbewoners verdienen bescherming. Zij horen bij Rotterdam. De 

gemeente gaat zich inspannen om deze cultuur te bewaren.  
• Alle openbare gebouwen toegankelijk maken voor ouderen en mensen in een rolstoel.  
• Slachtoffers van het Toeslagenschandaal helpen. De gemeente neemt de schulden over en 

helpt en begeleidt de slachtoffers. 
• Schulden overnemen en meer schulden kwijtschelden door de gemeente. Alleen op deze 

manier krijgen mensen met geldproblemen een eerlijke tweede kans.  
• Jongeren met schulden of jongeren uit de gesloten zorg moeten weer naar school kunnen. 

BIJ1 zorgt dat zij goed onderwijs krijgen. 
• Meer geld om sport voor iedereen mogelijk te maken. Sporten moet veilig zijn, ook voor 

vrouwen, LHBTIQIA+’ers en mensen met een beperking. 
• Toestemming voor sekswerkers met een eigen bedrijf om ook echt eigen baas te kunnen 

zijn. Een vergunning is niet meer nodig, werken vanuit huis wordt mogelijk. 


